Nieuwsbrief 2 zomer BSO

Vakantie! ;

De tweede en derde week op d@akantie-BSO
zitten er op, opnieuw gevuld met mooie
vakantiedagen! Door middel van deze nieuwsbrief
informeren wij u graag over de belevenissen van
de kinderen op de drie vakantielocaties.

Sportdaq
Onze eerste sportdag zit erop. Wat was het leuk

en wat hebben we ons van onze sportiefste kant
laten zien! Atletiekvereniging Typhoon bood een
dag vullend programma op hun atletiekbaan aan,
speciaal voor ons. We hebben hardgelopen, bal
geworpen, kogel gestoten, ver gesprongen en
zelfs ook nog horden gelopen. We deden
allemaal enthousiast mee, zelfs toen het begon te
regenen waren we niet naar binnen te krijgen.

Om 16.00 uur kwam als verassing de ijskar van
Talamini langs en werden we op een ijsje
getrakteerd.

Na een heuse wedstrijd, mét snelheidsmeter en
jury, zijn om 17.00 uur de diploma’s en prijzen
uitgereikt.

Onbewoond eiland en de Kinderkunstbende
hebben beiden een ‘eerste prijswinnaar’ in hun
midden!

Olivier van Hoof van Onbewoond eiland heeft bij
alle onderdelen in de categorie 8+ de hoogste
score behaald. Olivier vertelt dat hij erg blij is met
de eerste prijs. Het is een mooie trofee en hij is er
trots op. Hij was wel moe aan het einde van de

dag en ook
dag.

Thije van Driel van de Kinderkunstbe
winnaar in de categorie 6 & 7-jarigen, 00
superblij met deze prestatie en had het eigenlijk
niet verwacht ‘maar toch ook wel’, zoals hij zelf
zeil

LET OP: de volgende sportdag is op dinsdag 4
augustus, ook deze keer is de sportdag bij
Typhoon. Deze dag zijn alle BSO-locaties
gesloten en worden alle kinderen die dan de
BSO bezoeken bij Typhoon verwacht! De e-
mail met nadere informatie ontvangt u apart van
de nieuwsbrief, lees deze informatie goed door.

Pret met Rep
Dinsdag was er bezoek van Pret Met Rep op

Onbewoond eiland. Iceage tot iPhone is met de
elektrische bolderkar, de Stint, ook een kijkje
komen nemen.

Bij Pret Met Rep konden reptielen van heel
dichtbij bestudeerd worden en sommige dieren
mocht je zelfs aanraken.

Sommige hebben zelfs een slang om hun nek
gehad, wauw! Lucas en Brent vertellen dat ze het
erg leuk vonden en toch ook wel een beetje
spannend. Brent vond alle dieren erg lief en heeft
ze bijna allemaal gekust. Kendra vond de krokodil
erg leuk!

Nieuws van de woensdag & vrijdag crew

Op woensdag 22 juli stond een bezoek aan Slot
Loevestein op het programma. Met de Stint zijn
we naar Fort Vuren gereden waar eerst
gepicknickt werd op het strand. Daarna zijn we
op Riveer gestapt om de oversteek te maken
naar Loevestein. We hebben erg genoten van
deze dag.




Op vrijdag hebben we brieven geschreven voor
echte flessenpost, die flessenpost is 's middags
hoogst persoonlijk te water gelaten Buiten de
Waterpoort. Zouden we post terugkrijgen?

We waren Buiten de Waterpoort, op zoek naar
water en zand. Er was een hele gezellige hond
die dolgraag met ons wilde spelen. We hebben
wel 1000 keer de bal voor hem moeten
weggooien. Het liefst hadden we deze gezellige
viervoeter meegenomen.

Afgelopen woensdag zijn we de Kinderboerderij
geweest en waren we op kraamvisite bij de
biggetjes. Superschattige roze snuitjes hebben
we gezien, met zachte tevreden knorgeluidjes.
En morgen, vrijdag dus, gaan we naar AqQuazoo
om alles te leren over de onderwaterwereld.

De avonturen op het onbewoonde eiland
Vorige week donderdag hebben de kids van 4 tot
en met 7 jaar bij Onbewoond eiland bootjes
gemaakt van lege shampoo flessen en
melkkannen.

Het was leuk om helemaal zelf te mogen weten
hoe en waarvan we de boot maakten. En dat de
boot ook nog eens echt kan blijven drijven.

De kids vanaf 8 jaar zijn met de Stint en fiets naar
het Lingebos gegaan om vlotten te bouwen. Het
weer werkte mee, het was heerlijk zonnig. We
gingen na een picknick aan de slag met pallets en
lege melkkannen. We hebben 4 vlotten gebouwd
en alle 4 bleven ze drijven. Uiteraard waren er
ook schipbreukelingen, op een onbewoond eiland
kom je immers pas nadat je schipbreuk hebt
geleden.

Naast alle activiteiten mogen de kinderen
natuurlijk ook lekker ‘vrij’ spelen. Met het mooie
weer van vorige week zijn de kinderen veel buiten
te vinden. Ze maken hutten, spelen met stokken
en gaan op in hun eigen fantasiespel!

En ook afgelopen week was het weer leuk.
Maandag hebben we mooie teenslippers gemaakt
en na het limbodansen hebben we met elkaar
een tropische fruitcocktail gemaakt en gegeten.
Dinsdag we hebben een eigen pijl en boog
gemaakt, met pijlenkoker. Ook zijn we er op uit
geweest naar het Van Andelpark, waar we bij de
kinderboerderij lekker gespeeld hebben. Op de
terugweg naar de BSO hebben we een
speurtocht gelopen. Onderweg moesten we

allerlei vragen beantwoorden waarna we een @
letter kregen. Uit deze letters kwam het woord
‘zandbak’, dus snel naar de zandbak toe en daar
lag een schat in verborgen. Aan het eind van de
dag gingen we naar huis als piraat met onze zelf
eknutselde ooglapje en haak.

A

Op donderdag hebben we de voorbereidingen
getroffen voor de welkomst-BBQ op de BSO, we
zijn tenslotte allemaal weer blij dat we na 3 weken
survivallen veilig op het vaste land zijn
aangekomen.

ook hebben we een lied gemaakt dat we ‘s
avonds tijdens de BBQ met zijn allen zingen voor
de ouders.

In de tijdmachine bij Iceage tot iPhone

Bij Iceage tot iPhone gaat de reis door de tijd ook
door. Na een bezoekje aan de tijd van de Farao’s
en mummies, en een ontmoeting met de
reptielen, zijn we vorige week donderdag de
ochtend druk geweest met de voorbereiding voor
het buffet. Alle kinderen hebben natuurlijk aan
meegeholpen. Er waren tosti’s, appelflapjes,
soep, bladerdeeghapjes met knakworst en kaas,
pizza, Turks brood en kipkluifjes gemaakt. Dat
was smullen tussen de middag. Nadat alle buiken
rond gegeten waren konden we lekker buiten
spelen. 's Middags hebben we ook nog zelf
middeleeuws bier gebrouwen, hebben we
katapulten gemaakt van knijpers en hebben we
geprobeerd een kasteel te bouwen van wc-rollen.
Afgelopen maandag hadden we een spannend
handelsspel, dat zorgde voor intriges en dikke
pret.

Dinsdag hadden we een uitje: we bezochten het
Hamelhuis. Het geboortehuis van de
zeventiende-eeuwse zeeheld sprak tot de
verbeelding van de kinderen.

Jeroen van Rosmalen, bestuurder van de
Hamelfoundation en onze eigen hovenier,
verzorgde een rondleiding door het Hamelhuis en
vertelde alles over het leven Hendrik Hamel en



zijn bijzondere reis naar Korea. In de
pronckkamer waanden we ons in verviogen
tijden, met hoge plafonds, een groot haardvuur en
een bedstee. Op de bovenverdiepingen
ontdekten we van alles over periode dat Hendrik
Hamel in Korea was door middel van maquettes
en films. En na afloop nodigde de mooie
Koreaanse tuin uit tot een laatste
ontdekkingstocht. Het Hamelhuis blijkt voor
kinderen én ouders een echte aanrader!

Maar dinsdag was niet de enige dag met een
uitje: donderdag gingen we met de trein naar de
Sterrenwacht in Dordrecht. Daar konden we
sterren ‘van dichtbij’ zien en alles leren over de
ruimte en het heelal.

Ondertussen bij de Kinderkunstbende

Bij de Kinderkunstbende was het thema vorige
week een lettermysterie. Naast geheimschrift
maken, hiérogliefen tekenen, Chinese
lettertekens schilderen en je eigen letter
figuurzagen was er ook ruimte voor kokkerellen.
Zo konden we letterkoekjes bakken en lettersoep
maken.

En hieronder zijn nog wat plaatjes van de
ontzettend gave dj workshop op de
Kinderkunstbende door The Redlocks!

Deze week is het thema Diep in de zee.
Maandag hebben we een Diep in de zee dans
gedaan, iedereen deed mee en er ontstonden
prachtige dansen. Daarna hebben we zelf
kibbeling gemaakt. De meeste kinderen hebben
er van geproefd en bijna iedereen vond het super
lekker. Een kind vond het zelfs ‘overheerlijk’!

‘s Middags hebben we een schat gezocht. We
moesten opdrachten doen en met elke opdracht
verdienden we een letter. Hiervan konden we @
uiteindelijk een woord maken. Dit woord was
‘schat’. Spanning en sensatie.....de schat was
ergens verstopt in de BSO! En wat zat er in de
schat.. lekkere rozijntjes, jammie.

Dinsdag hebben we gedanst als echte vissen. Er
kwamen allerlei zeedieren voorbij, zoals een
octopus, een dolfijn, een haai en een stekelvis.
Daarna hebben we ‘schipper mag ik overvaren’
gedaan. We mochten alleen overvaren als echte
zeedieren.

Ook hebben we een improvisatieshow gedaan.
We lazen het verhaal van de kleine zeemeermin
voor en de speelden het ook gelijk. Zo hadden we
hele mooie zeemeerminnen die prachtig konden
zingen. Ook was er een echte prins die
meespeelde en gered werd door de
zeemeerminnen.

En donderdag hadden we een knutseldag. ’s
Morgens hebben we geknutseld met schelpen.
We hebben een papieren bordje versierd en
beplakt met schelpen, wat een leuke resultaten!
De oudere kinderen hebben een gezellig partijtje
voetbal gespeeld op het grote veld en daarna
stokken gezocht waar we ‘s middags hengels van
konden maken. Misschien kunnen we er zelfs een
vis mee vangen! Sommigen hebben ook nog
mooie vissen geverfd. Na het middag eten gingen
we lekkere zandkoekjes bakken, en natuurlijk ook
op eten!

Wat een creatieve sterren zitten er op de bso!

Fijn weekend
Wat vliegen de dagen voorbij. Fijn weekend en tot
volgende week, of prettige vakantie!




